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Structuur brief

▪ Titus

▪ Gezond(e) leer / woorden / geloof

▪ Situatie op Kreta (Titus 1:10-16)

▪ Taak Titus > oudsten / opzieners aanstellen (Titus 1:5-9)

▪ Passend bij de gezonde leer (Titus 2:2-6)

▪ Oude mannen / vrouwen, jonge vrouwen / mannen / slaven

▪ De GEZONDE LEER (Titus 2:11-14)

▪ verleden – heden – toekomst 

▪ Slot (Titus 3:12)
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Titus

• Geestelijk kind van Paulus

• Onbesneden Griek

• Met Paulus gereisd

• Taak op Kreta

• Titus = eerwaardig / wilde duif (heidenen)
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Gezond(e) leer / woorden / geloof

• Gezond zijn -  hygiënisch (lichamelijk – geestelijk)

• Gezonde leer / onderwijs
• 1 Tim 1:10 / 2 Tim 4:3 / Tit 1:9 / Tit 2:1

• Gezonde woorden
• 1 Tim 6:3 / 2 Tim 1:13 / Tit 2:8

• Gezond geloof
• Tit 1:13 / Tit 2:2
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Situatie op Kreta (Titus 1:10-16)

• Opstandig

• Zinloos praten

• Misleiders van het denken (Joodse influencers)

• Tit 1:12 Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: 
Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken.
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Taak Titus > oudsten / opzieners aanstellen (Titus 1:5-9)

Profiel van oudsten / opzieners:

• Zonder aanklacht / man van één vrouw / gelovige kinderen / niet 
losbandig of opstandig

• Beheerder van Gods huis / niet eigenzinnig / niet opvliegend /niet 
verslaafd aan wijn / niet vechtlustig / niet uit op oneerlijke winst

• Gastvrij / goedwillend / bezonnen / rechtvaardig / heilig / beheerst
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Passend bij de gezonde leer (Titus 2:1-6)

• Oude mannen / vrouwen

• Jonge vrouwen / mannen

• Slaven

• Aangesproken om passend te leven, opdat …
• Het woord van God niet gelasterd worde (2:5b)

• De tegenstander te schande gemaakt worde en aangaande u niets slechts te 
zeggen heeft (2:8b)

• De leer van onze Redder, van God, versierd worde in alles
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De GEZONDE LEER (Titus 2:11-14)

Verleden  > 

Tit 2:11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
Tit 2:14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle 
wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, 

Heden  >

Tit 2:12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen 
en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
Tit 2:14 ijverig in goede werken.

Toekomst > 

Tit 2:13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid 
van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
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Slot (Titus 3:12)

• Samen de winter doorbrengen in Nikopolis ….
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