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Vervolg van ZONDAG 2 februari a.s. >>Het Koninkrijk is aanstaande 
 
Psalm 124:1 Een pelgrimslied, van David. 
Als de HEERE niet bij ons geweest was – zeg dat toch, Israël – 2. als de HEERE niet bij ons geweest 
was, toen mensen tegen ons opstonden, 3. dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn 
tegen ons ontbrandde; 4. dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over 
onze ziel gegaan; 5. dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. 
 
Psalm 125:1 Een pelgrimslied.  
Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. 
2. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in 
eeuwigheid. 
 
Belangrijk voor de eindtijd om te weten is, dat ISRAEL, als 12 stammen, eerst moeten 
terugkeren in GODS land. 
 
Wat ikzelf heb geleerd voordat je over de eindtijd iets kunt zeggen is, dat je ontdekt  

1. welke plaats ISRAEL in GODS WOORD inneemt.  
2. Wat bedelingen zijn in de BIJBEL.  
3. In welke tijd dat je leeft. 

Welke Hoop en positie heb je als je sterft. 
1. Het 1000 jarige rijk waar Christus Koning is of Het Nieuw Jeruzalem? 

In deze tijd worden deze toekomst visies verkondigd. Waarom?? Omdat ze weinig kennis 
hebben van GODS Woord 
 
Ze geloven wel maar hebben geen idee van GODS Plan der eeuwen. Lees Efeze 3:11  
 
Matt 24:13,14: ‘Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie 
van het Koninkrijk zal in de gehele oikomene=bewoonde wereld gepredikt worden tot 
een getuigenis voor alle natien, en dan zal het einde gekomen zijn”. 
 
Op 2 febr. hebben we gehoord dat heel Israël het evangelie van het koninkrijk gehoord heeft 
en het niet gehoorzaamde.  Ik heb toen gezegd dat in de laatste 3,5 jaar van de laatste 
jaarweek iedereen het gehoord heeft. 
 
We kunnen vandaag niet zeggen dat aan de wereld van vandaag het evangelie van de genade 
gepredikt is en dat alle mensen dit evangelie dan ook ongehoorzaam zijn.  
 
De meeste gelovigen kennen het woord genade wel, maar daar naast moeten ze ook 
“werken” om “Genade” te ontvangen. De meeste gelovigen kennen dit evangelie van 
genade niet te volle.  
 
Het evangelie wat verkondigd moet worden in onze dagen is een ander evangelie dan het 
koninkrijk evangelie. .. Daar zijn we het wel over eens. 
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Paulus zegt in 2 Timotheüs 4:1 "Ik betuig u dan nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die 
levenden en doden zal oordelen, met beroep op Zijn verschijning als op Zijn koningschap: 
predik het Woord” 
 
Paulus wijst dus aan het eind van zijn leven vooruit naar de wederkomst van Christus in die 
tijd. 
 
En we staan aan de vooravond van Zijn komst.  
 
Paulus schrijft in: 2 Timotheüs 4:3"Verkondig het Woord... want er komt een tijd dat (de 
mensen) de gezonde leer niet meer zullen verdragen 4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid 
afkeren en  zich keren tot verzinsels..". 
 
Hier staat niet “willen” maar “zullen”.   
 
Paulus zegt dit in verband met GODS Woord. Zo zijn er vele mensen die kunnen de gezonde 
leer niet meer verdragen, niet omdat ze het niet zouden willen, maar ze kunnen het niet 
meer, want hun gehoor is verwend geraakt. 
  
Ze hebben misschien altijd maar geluisterd naar sprekers die het koninkrijk verkondigden en 
ze zijn afgegaan op allerlei uiterlijke dingen, belevingen etc..  
 
Paulus heeft het evangelie van het koninkrijk ook verkondigd maar dan komt het geheimenis 
en Paulus kan dan niet anders spreken: Efeze 6:20 zoals ik moet spreken….. Kol 4:4…zoals ik 
erover moet spreken….. >>> Paulus was gehoorzaam een GODS WOORD. 
 
Ze hebben zich nooit echt verdiept in het Woord en missen daardoor een stevige basis. 
 
Toch is er maar één advies tegen de verleidende aanvallen van de boze, en dat is: het Woord 
van God (leren) kennen en daarop vertrouwen!>> Volg geen dwaallichten. 
 
Van het evangelie van het Koninkrijk kun je niet zeggen: “dat is een evangelie van zalig zij die 
niet zien en toch geloven. >>>>Het evangelie van het koninkrijk is zien en geloven. 
 
Johannes 20:29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig 
zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 
 
De christenheid IN DEZE TIJD verlangt naar het evangelie van het Koninkrijk. >>>Zien en dan 
geloven.  
 
Hun gevoel moet aangeraakt worden, hun ogen moeten aangeraakt worden, en dan zeggen 
ze: “God is in ons midden”. >>>Het is een evangelie wat heel dicht staat bij de mens van 
vandaag. >>>ER NIET TEVEEL VOOR MOETEN DOEN. 
 
Je kunt zeggen: Het is een menselijke evangelie. De Christenheid heeft een eigen evangelie  
gemaakt op basis van GODS WOORD. 
 
>>>Laat je dopen en je bent behouden, een belijdenis doen of een andere sacrament doen of 
aannemen. 
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Laten we eerlijk zijn, het wordt de mens, om te geloven dat de Here Jezus wederkomt en Hem 
te blijven verwachten, is maar een heel klein stapje in het geloof.  
 
Het wordt de mensen eigenlijk heel makkelijk gemaakt om te geloven.  
 
En vaak komt daar ook angst bij te kijken. Kom vandaag nog tot geloof want morgen….. 
 
Maar kent de mens Christus in al zijn volheid? Zoals GOD genade geschonken heeft in ZIJN 
ZOON: Toen Hij riep het is volbracht>> Ze weten vaak niet de inhoudt toen HIJ riep 
aan het kruis: “Het is volbracht”.(Joh. 19:29) 
 
Israël zal  nog een lange weg te gaan hebben om Christus ten volle te leren kennen. Nog 1000 
jaar zullen ze nodig hebben om te gaan aanvaarden wie Christus werkelijk  voor hen is. 
 
Een geloof te gaan openbaren, dat nú van gelovigen in het Lichaam van Christus wordt 
gevraagd, dat is niet zien en toch geloven.  
 
Dat is een geloof om Christus te leren kennen vanuit “Zijn woord” en om het plan te 
ontdekken waar GOD mee bezig is, en dat alles in CHRISTUS, Gods ZOON. 
 
Kolossenzen 1:15 CHRISTUS is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. 
16. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die 
onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem 
geschapen. 
 
Te groeien in dát geloof, wat niet voor ogen is, te ontdekken wat genade is. Iets krijgen en 
je hoeft er niets voor te doen.>> DAT IS MOEILIJK TE AANVAARDEN. 
 
Ook de Romeinen-brief is, eerst zien en dan geloven.  Een brief die Paulus schreef in de 
Handelingen periode van toen na de Hemelvaart van Christus 
 
Een lange brief die Paulus schrijft aan de Joden om duidelijk te maken welke positie zij hebben 
en hij legt dit uit in 16 hfdst, dat zij een bevoorrechte positie hebben tov andere volkeren.  
>>Maar ondanks alles weten wij dat ISRAEL niet tot geloof kwam. 
 
Aan ISRAEL geschreven >>>Romeinen 8:31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als 
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard 
maar voor ons allen(ISRAEL) overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
 
Paulus schrijft in Romeinen 9: 2. dat het een grote bron van droefheid voor hem is, en een 
voortdurende smart voor zijn hart. 3. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van 
Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. 4. Zij zijn 
immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de 
verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5. Tot hen behoren de vaderen, en 
uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen 
tot in eeuwigheid. Amen! 
 
Ook in de huidige tijd geldt voor het Christendom: “EERST ZIEN EN DAN GELOVEN”.  
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TOORN: 
Ik lees in Openbaring over>> de toorn van het Lam.  
 
Als je de bijbel goed leest dan zul je ontdekken dat toorn niet komt over de mens van 
vandaag.  
 
Maar er zijn kerken waar ze dit elke zondag op hun agenda hebben. 
 
Toorn van God: komt als mensen het evangelie horen en moedwillig, opzettelijk, 
ongehoorzaam zijn en blijven en in feite de spot drijven met Zijn Zoon. >> ZE KENNEN HEM 
>>>Dan komt de toorn, hoewel we weten dat God lankmoedig is.  
 
Joh 3:36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”. 
 
Het gaat over de “Eind tijd ”, je kan dat niet zomaar in “deze tijd” van genade 
plaatsen.  
 
Rom 1:18, Dit  gaat niet over de tijd van vandaag. Daar moeten we duidelijk in zijn. 
In het licht van de bedelingen heeft dat niet zozeer betrekking op vandaag, maar op de tijd 
van de toekomst.  
 
Rom 1:18: “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, (hier staat geen punt, er komt iets achter aan) die de waarheid 
in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in 
hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard”.  
 
Ze weten het en kennen het! Maar ze houden bewust de waarheid in ongerechtigheid ten 
onder.  
 
In de eindtijd zal iedereen God moeten erkennen, door al de krachten die dan openbaar 
worden, door alle schalen, van Gods toorn die over deze wereld komen. >> Lees openbaring. 
 
Daar verbleken alle oorlogen bij die geweest zijn en er nu zijn.  
 
Het gebied straks van de eindtijd die zal een grote indruk geven op de mensen die dan leven.  
 
Die toorn kom je tegen in Op 14-16 en “zij bekeerden zich niet” [Op 16:9,11]. Daar gaat het 
hier over.  
 
Mijn overbuurman kent de waarheid niet, omdat hij nu leeft en niet in de toekomst. Het is 
hem niet verteld. 
 
Zo gaat het in Rom 1, vers 23: “en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God 
vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van vier-
voetige en van kruipende dieren”.  
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Het beeld van het Beest. In vers 32: “Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, 
dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar 
schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven”.  
 
Dit is de situatie van de eindtijd; >>het is ze gepredikt. 
 
Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog 
vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig 
is, laat hij nog meer geheiligd worden. 12. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan 
ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 
 
Velen zullen zich verbazen hoe en wanneer ze in Hem hebben geloofd.  
 
2 Thess 1:10: “wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met 
verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis 
heeft geloof gevonden bij u”.  
 
Dat zal een bijzondere tijd zijn. Er zal dan een massa gelovigen zijn. 
 
Israël zal door een heel moeilijke tijd zal moeten staat vast. Ze zullen worden gelouterd. 
 
WANNEER VINDT DIT PLAATS? 
 
In het bijbel boek Daniel wordt over jaar-weken gesproken. 

De profetie van de 70 weken 

Nadat de engel Daniël opriep om goed te luisteren, vertelt de engel hem de profetie: 

Dan. 9:24-27  De engel Gabriel begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu 
ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. 23. Bij het begin van uw 
smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, 
want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 24. Zeventig 
weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de 
zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot 
stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden 
te zalven. 25. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten 
terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven 
weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel 
in benauwde tijden. 26. Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar 
het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en 
het heiligdom te gronde richten(70 nChr). Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed 
en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 27. Hij zal 
voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer 
en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot 
aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. 

De eerste 62 jaarweken eindigden bij de dood van Jezus aan het kruis op Golgotha. 
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Israël is toen niet terzijde gezet. De klok liep door en het koninkrijk werd nog steeds 
verkondigd.>>>Handelingen periode.( duur 5 jaarweken totdat het koninkrijk niet meer 
wordt verkondigd voor Israel) 

Het einde hiervan is Handelingen 28:25 ev. als het koninkrijk voor Israel wordt stopgezet. 

Voor mij is de volgorde, die ik logisch vind in Daniel, het volgende:   
Een herstelperiode aangaande Kores, het herstel van de 2e tempel; het werk van Nehemia, 
deze duurde 7 jaar. Deze 7 jaar telt voor mij niet mee om op de 70 jaarweken te komen. 
Israël zijn herstel is begonnen aan het eind van deze 7 jaar toen de tempel af was en de 
muren van Jeruzalem waren hersteld.  Dat is voor mij het startpunt van de 70 jaarweken. 
 
Er wordt aangenomen dat de HJ 3-4 jaar voor onze jaartelling is geboren. De christelijke 
jaartelling werd met terugwerkende kracht geïntroduceerd door de Scytische monnik en 
tijdrekenaar Dionysius Exiguus die, in of kort na 525, zijn paastabel met de hierin vervatte 
nieuwe jaartelling presenteerde aan vertegenwoordigers van paus Johannes I. 
 

- 62 week=434 jaar  tot op Messias de gezalfde is Tot 33 n Chr. (kruisiging).  
De Here Jezus was volgens velen 33 jaar oud toen HIJ stierf. 

- 5 week=35 jaar tot vernietiging van Jeruzalem en de tempel  (70 na Chr.) 
- 3 jaarweken zijn er nog te gaan. 

Het laatste jaarweek is vandaag echter nog niet begonnen. Tussen beide ‘vanaf-totdat-
periode’ uit de profetie zit een enorme sprong in de tijd. 

Het laatste jaarweek van de 3 jaarweken betreft een periode van 7 jaar. Onderverdeeld in 
3,5 jaar vrede en 3,5 de heerschappij van de antichrist.  

Het zijn de laatste 3,5 jaar waarin satan de heerser van deze eeuw zichtbaar aan de macht 
zal zijn.  

Maar Israël zal eerst weer in het land moeten zijn. Dan beginnen voor mij de laatste 3 
jaarweken. 

Daarna breekt de periode van 1000jaar op aarde aan waarin Jezus Christus zelf de koning 
zal zijn. 
 
De profetie vertelt dat de antichrist in de laatste jaarweek (zevenjarige periode) op een 
gegeven moment zal gaan verbieden om nog langer offers en gaven te brengen. Die worden 
gebracht op het altaar, maar daar wil hij dan zijn afgodsbeeld laten oprichten. 

De 1e 3,5 jaar van deze 7 jaar zal er vrede, vrede zijn en dan de grote verdrukking. 

Dit alles gebeurt halverwege de jaarweek, zegt de engel tegen Daniël. Daarmee wordt die 
periode van 7 jaar verdeeld in twee perioden van elk 3,5 jaar.  

In Dan.7:25 komen we deze periode van 3,5 jaar ook tegen. Daar staat dat die valse 
profeet/antichrist zal proberen hun feestdagen en hun wet te veranderen, en zij zullen aan 
hem overgeleverd zijn voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd’, wat 3,5 tijden of 
jaren is.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Exiguus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Exiguus%27_paastabel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_I
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Ook Dan.12:7 noemt die periode. In het Bijbelboek Openbaring komen we deze zelfde twee 
halve jaarweken eveneens tegen.  

Daar gaat het, net als in Dan.7:25 en Dan.12:7, om ‘één tijd, twee tijden en een halve tijd’ 
(Openb.12:14), maar ook om 1260 dagen (Openb.11:3, 12:6) of 42 maanden (Openb.11:2, 
13:5). Allemaal duiden ze een van de helften van die laatste jaarweek aan. Meestal is dat de 
tweede helft, wanneer de verschrikkingen enorm zullen toenemen. 

In Math 24:15 wordt Daniel door de Here Jezus aangehaald:  
“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op 
de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, 16 
vluchten naar de bergen”.  
 
Charles Welch houdt deze uitleg aan en die kan ik volgen, aangezien ISRAEL voor mij de 
leidraad is. 
 
Van die 21 jaar (3 jaarweken)  die er voor Israël nog rest gaat de Here in op de gruwel der 
verwoesting, op die allerlaatste periode van 1260 dagen, 42 maanden, of tijd, tijden en een 
halve tijd, 3½ jaar . Deze tijd wordt de “grote verdrukking” genoemd, Jakobs benauwdheid.  
U moet het zelf maar toetsen, als je naar die 21 jaar kijkt….  
 
Totaal zijn er 4 zaaiingen(verkondigingen)geweest over het Koninkrijk, de eerste 3 
mislukken, die van: 
1. Johannes de Doper  
2. de Here Jezus en Zijn discipelen. 
3. en een boodschap over, de 3e zaaiing, die van de Handelingen periode 
 
De 4e zaaiing levert vrucht op, “deels honderd -, deels zestig -, deels dertigvoudig” [Matt 
13:23]. Waar slaat dit nou op? Volgens sommigen “honderdvoudig” slaat op die 1e jaarweek 
van die drie.  
 
Dan is de respons van Israël enorm. Ze gaan er allemaal op in.  
Maar men moet wel volharden tot het einde.  
Men moet wel blijven waken.  
Men moet wel een wijze maagd zijn. Dat heb je altijd, als je zegt: “Maranatha, Jezus komt”, 
dan sta je in vuur en vlam.  
 
Maar als er 1,2,3 jaar voorbijgaan dan denk je, waar blijft Hij?  
 
De 2e jaarweek neemt het al af, zestigvoudig, en in de  
De 3e jaarweek nog maar dertigvoudige vrucht. Volgens Zacharia zal er uiteindelijk maar één 
derde deel over blijven en dat klopt met deze gedachte. Dat is volgens mij die dertigvoudige 
vrucht die je ook vindt in die gelijkenis van de zaaier.  
 
Zacharia 13:8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan 
uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven.  9. Ik zal dat 
derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, 
zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: 
Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. 
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Matt 24:23,24, hier zegt de Here het ook: “Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, 
of: Hier, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij 
zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen 
zouden verleiden”.   
 
Het volk Israël is het uitverkoren volk en er worden er heel veel verleid.  
 
Als je Daniël 11 leest daar kom je  tegen “de verstandigen onder het volk”.  
 
Er zijn nl onder dat volk “verstandigen”, die zeggen: “gelooft het toch niet, het is een valse 
leer, ga er nou niet op in”.  
 
Er staat ook bij dat het hen zo moeilijk gemaakt zal worden door al die tekenen, wonderen en 
krachten, dat ze zelf ook struikelen>>Dat is de verleiding.  
 
Daniël 12:10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen 
echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar 
de verstandigen zullen het begrijpen. 
 
Aan allen wordt het evangelie van het koninkrijk tot een getuigenis gepredikt.  
 
En aan de andere kant zie je dat Babel ook tot ontwikkeling komt en juist de uitverkorenen 
onder Israël verleiden met dwaalleer, valse leer, met valse profeten en christussen.  
 
Matteüs 13:41 beschrijft hoe men wordt buitengeworpen. De Zoon des mensen zendt Zijn engelen uit 
om de 'boze' Israëlieten weg te halen.  
Mattheüs 13:41 hij zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle 
struikelblokken,…………… 
 
Dit gebeurt bij de voleinding der wereld (aioon, Matt. 13:49 en 50). 
 
De Heer zegt: “Zie, Ik heb het u voorzegd. 26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, 
gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. 27 Want gelijk de bliksem komt 
van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn” [Matt 
24:26,27]. >>Dan weet ook iedereen het. >> Het zal niet in het verborgene gebeuren. 
 
Toch zullen weer veel ISRAELIETEN zich laten verleiden. Ze zijn boos, omdat het lang 
duurt. >>>>Het zijn struikelblokken hebben we gelezen.  
 
Ik hoop dat u dat eindtijdbeeld ook aan de hand van de teksten uit 2 Thess en Rom 1 begrijpt.  
 
Lees thuis die teksten maar eens na, en besef dat het echt zo is dat de mens die dan leeft van 
Godswege nog de kans krijgt om zich tot Hem te keren.  
 
WIE KRIJGEN NOG EEN KANS??? Wat zegt GODS WOORD hierover?? 
 
Hoe langer die tijd duurt hoe makkelijker het wordt, want de genade van God is enorm groot.  
 
Aan de ene kant zie je wel de prediking tot een getuigenis aan al de volkeren(Math 24:14), 
maar je leest verder, en daar gaat Rom 1:19 en Openbaring op in, dat God het zo gemakkelijk 
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maakt voor de mensen; je hoeft alleen maar te aanvaarden dat HIJ de Schepper is van Hemel 
en aarde, dat is al genoeg!  
 
Dan mag je het koninkrijk binnengaan. Je leest in Openbaring 14:6  dat daar sprake is van een 
aionisch evangelie, een “eeuwig evangelie”, wat door een engel verkondigd wordt op aarde.  
 
Dat ze de Here Jezus alleen maar hebben te aanvaarden als Schepper. Het wordt zelfs zo 
eenvoudig dat als je, in die laatste 3½ jaar, volgens de profetisch rede van de Here Jezus in 
Matt 25:35-40 , een Jood een bekertje water hebt gegeven. Dat heb je aan Mij gedaan, zegt 
de Here.  
 
Die volkeren die voorkomen in het dal van Josafat, aan het eind van Matt 25, zeggen dan 
verbaasd: “wat hebben wij dan voor u gedaan?!” dan zegt de Here: “toen die Jood in de 
gevangenis zat, hebt u hem opgezocht”. Toen heb je Mij opgezocht. >> Ga het koninkrijk in. 
 
Toen je ahw een jas hebt gegeven, aan één van Mijn dienstknechten, toen deed je dat aan 
Mij.  
 
Zelfs een beker koud water is genoeg om het koninkrijk binnen te gaan.(Math 10:40 ev)  
 
Ze kennen dan Christus niet, laat dat duidelijk zijn 
 
Hoe dieper je in die eindtijd komt dan zie je dat God van Zijn kant uit, heel andere normen 
gaat hanteren.  
 
Hij is rechtvaardig! Rom 3:25  
 
2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar 
Hij heeft geduld met ons (De besnedenen) en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot 
bekering komen. 
 
Galaten 2:7 Maar integendeel, zij zagen dat aan mij (PAULUS)  het Evangelie onder de 
onbesnedenen(10 stammen) toevertrouwd was, zoals aan PETRUS dat onder de besnedenen  
(2 stammen). 
 
1 Timotheüs 2:4 GOD wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 
 
We moeten niet met onze normen van vandaag dit evangelie van het koninkrijk oppakken en 
het opeens plaatsen in die tijd, dan ga je de boel helemaal verwarren.  
 
Soms denk je ook wel eens, GOD oordeelt over die ongehoorzamen ongelijk, de één krijgt 
soms een veel ernstiger oordeel dan de ander.  Dat is het moeilijke van met Matt 24 en 25 en 
zoveel andere profetieën.  
 
Omdat wij met een denkkader naar die eindtijd kijken die ons door onze voorouders is 
voorgehouden.  
 
Juist die eindtijd maakt een groot onderdeel uit van het geopenbaarde Woord van God.  
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Israël heeft in de toekomst ook een geestelijke strijd tegen de geestelijke boosheden in de 
lucht te voeren.  
 
Het uit zich dan anders, nu is er helemaal geen Babel. Ook wij hebben een geestelijke strijd te 
voeren en als we werkelijk gaan staan met het evangelie van de genade Gods in de hand, dan 
krijg je diezelfde machten tegenover je, die Israël ook tegenover zich krijgt.  
 
Dezelfde verleiding. Dan gaan we soms door verdrukking en diepten heen. Maar dan mogen 
we ons ook vastgrijpen aan teksten die misschien ook wel gaan over een andere tijd, en die 
geestelijk mogen toepassen in ons leven.  
 
Dat de Here Jezus ook tegen ons mag zeggen, je moet volharden, volhouden in dat geloof(Het 
geheinenis). Je moet op Mij zien.  
 
Wij mogen ook zien op dat erfdeel die we hebben ontvangen in CHRISTUS.  
 
Opwekkings liederen die gaan over het Koninkrijk zijn niet voor ons, ondanks dat ze lekker in 
het gehoor liggen. Velen worden verleidt door deze liederen en die gaan geloven in een de 
boodschap van het Koninkrijk der Hemelen  
 
We mogen bidden en hopen dat de Here ons allemaal vasthoudt en kijken op ZIJN genade. 
 
En niet terug gaan naar het evangelie van het Koninkrijk. 
 
Laten we, net zoals dat voorkomt in deze gelijkenissen, “volharden en waken”   in ons gebed.  
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