
“De grote verwarring” 

(Misbruik van Bijbeltermen)



Opmerkelijk

2

• Over de toekomstverwachting van de Bijbel neemt

de verwarring in christelijk Nederland toe.

• Men gebruikt Bijbeltermen, maar hecht er een héél

andere betekenis aan dan de Bijbelschrijvers.

• Voorbeeld: “de grote verdrukking”.

• De volgende dia’s tonen drie letterlijke citaten (die er

allemaal naast zitten).



Schrijver 1

3

(beheert vele websites, is conferentiespreker)

“De grote verdrukking is geweest, en is voorbij. Die

speelde zich af in de eerste eeuw… Jeruzalem is

omsingeld door legers... Dit gebeurde in het jaar 67 na

Christus toen de Romeinse generaal Cestius Gallus

Jeruzalem belegerde. De grote verdrukking [liep uit

op] de verwoesting van Jeruzalem… in het jaar 70.”

Hij beroept zich op Lukas 21:20 en 22.



Schrijver 2
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(is webmaster, voorganger, auteur van vele boeken)

“In het jaar 70 is Jeruzalem door de Romeinen

verwoest en kwam de gruwel van verwoesting, het

Romeinse vaandel, in de tempel te staan. Van toen af

is het Joodse volk verdrukt op een gruwelijke manier

... Dit zou voortduren tot vlak voor de wederkomst.

Aangezien Israël nu weer bestaat als natie... mogen

we concluderen dat de grote verdrukking voorbij is en

dat de komst van de Heere Jezus aanstaande is”

Hij beroept zich op Matth.24 en Luk.21.



Schrijver 3
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(predikant, vragenbeantwoorder op refoweb)

“[De grote verdrukking] zal een periode zijn waarin er

zware vervolgingen zullen zijn en de kerk wordt

verdrukt... In Openbaring wordt verschillende keren

een tijd van 3,5 jaar genoemd… Over het algemeen

wordt aangenomen dat een periode van 7 jaar staat

voor het geheel van de wereldgeschiedenis en 3,5

jaar (de helft) voor de tijd tussen de komst en

wederkomst van de Heere Jezus.”

Hij verwijst naar Openbaring 7,11,12,13.



De grote verwarring
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Begin Eind Duur

Visie 1 67 na Chr. 70 na Chr. ruim 3 jaar

Visie 2 70 na Chr. 1948 na Chr. 1878 jaar

Visie 3 Bethlehems stal Wederkomst > 2000 jaar

Op de vraag wanneer de grote verdrukking begint,

wanneer die eindigt, en hoe lang ze duurt, worden er

drie totaal verschillende antwoorden gegeven:

Maar… Wat zegt de Bijbel over deze kwesties?



Waar genoemd in de Bijbel?
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“DE grote verdrukking” --- in Openb.7:14.

“(een) grote verdrukking” --- in Matth.24:21.

“Verdrukking als er niet geweest is vanaf het begin 

van de schepping…” --- in Mar.13:19.

“Een benauwde tijd zoals er niet geweest is sinds er 

een volk is geweest tot op die tijd” --- in Dan.12:1.

Mogelijk ook in Jer.30:7: “Want die dag is groot, er is 

er geen als hij, het is een tijd van benauwdheid voor 

Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden”



Begin (volgens de Bijbel)
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“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting,

waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien

staan in [de] heilige plaats… laten dan zij die in Judéa

zijn, vluchten naar de bergen... Want er zal dan een

grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van

[het] begin van de wereld af tot nu toe en er ook

geenszins meer zal komen” (Matth.24:15,16,21)

Begint: “wanneer u [= Joden in Judéa] de gruwel van 

de verwoesting zult zien staan in [de] heilige plaats” 

(Mar.13:14,19 zegt dit ook).



De verwoestende gruwel
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Wat is (of was) dit?

Volgens schrijver 1: Jeruzalem werd omsingeld door

legers.

Volgens schrijver 2: De Romeinen plaatsten hun

vaandel in de tempel toen de stad was ingenomen.

Schrijver 3 spreekt niet over de gruwel.

Maar de Here zei: “de gruwel… waarover gesproken

is door de profeet Daniël... laat hij die het leest,

daarop letten! (Matth.24:21)



De profeet Daniël
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Om te begrijpen wat de gruwel is, moeten we Dan.12

opslaan, want daar wordt over grote verdrukking en

het oprichten van een gruwel gesproken:

1. “Een benauwde tijd.. zoals er niet geweest is sinds

er een volk is geweest tot op die tijd” (Dan.12:1) →

“Een grote verdrukking… zoals er niet geweest is van

[het] begin van de wereld af” (Matth. 24:21)

2. “Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer

weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel

opgesteld zal zijn”(Dan.12:11) → “de gruwel van de

verwoesting… op de heilige plaats” (Matth.24:15)



Conclusie 1
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• Met “de heilige plaats” (Matth.24:15) is blijkbaar de

voorhof van de tempel bedoeld, want “het steeds

terugkerende offer” (= dagelijks brandoffer voor de

HEERE) “zal weggenomen worden” zodra “de gruwel

opgesteld is” (Dan.12:11)

→ Op (of in de plaats van) het brandofferaltaar zal er

iets worden neergezet dat in Gods oog een gruwel is.

Gods tempel wordt een heiligdom waar iemand

anders wordt vereerd (vgl. 2 Thess.2:3-4).



Eind (volgens de Bijbel)
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“Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de

zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel

niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen

en de krachten van de hemelen zullen wankelen. En

dan zal het teken van de Zoon des mensen verschij-

nen in [de] hemel; en dan zullen alle stammen van het

land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen

zien komen op de wolken van de hemel met kracht en

grote heerlijkheid.” (Matth.24:29-30)

Eindigt dus met: Verduistering van zon en maan, de 

inslag van hemellichamen, en de komst van Christus 

in heerlijkheid. (Mar.13:24-26 zegt dit ook). 



Conclusie 2

13

Omdat de grote verdrukking eindigt wanneer “de

sterren van de hemel vallen” en alle stammen van het

land “de Zoon des mensen zien komen op de wolken

van de hemel met kracht en grote heerlijkheid”

(Matth.24:29,30) is het volgende beslist onjuist:

• “De grote verdrukking is geweest, en is voorbij”

(schrijver 1)

• “Aangezien Israël nu weer bestaat als natie mogen

we concluderen dat de grote verdrukking voorbij is”

(schrijver 2)



Komst van de Zoon des mensen
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De Bijbel zegt immers:

“Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn

heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal

Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór

Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en

Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de

schapen van de bokken scheidt” (Matth.25:31-32)

De Rechter uit de hemel zal vaststellen welk volk Zijn

rijk wél en welk volk het níet mag binnengaan. Dat

oordeel heeft nog niet plaatsgevonden.



Duur (volgens de Bijbel)
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In verband met de grote verdrukking wees de Here

Jezus op “de profeet Daniël”. In dat Bijbelboek lezen

we over een koning die op aarde zal regeren voordat

het messiaanse rijk wordt gevestigd en die een soort

schrikbewind zal uitoefenen:

“Zij [=de heiligen] zullen in zijn hand worden

overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd”

(Dan.7:25)

“Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een

helft… zal er aan al deze dingen een einde komen”

(Dan.12:7)



Tijd, tijden en een halve tijd
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Dezelfde tijdsaanduiding vinden we ook in het boek

Openbaring, en daar wordt de betekenis verklaard.

“Een tijd, tijden en een halve tijd” (Openb.12:14)

“Tweeënveertig maanden lang” (Openb.11:2, 13:5)

“Twaalfhonderd zestig dagen lang” (Openb.11:3, 12:6)

→Het betekent: een jaar, twee jaren en een half jaar,

dus 3½ jaar, 42 maanden van elk 30 dagen.

De droogte na het gebed van Elia tijdens Achabs

regering duurde ook 3 jaar en 6 maanden (Jak.5:17).



Andere tijdsaanduidingen
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In Dan.12 vinden we nog meer tijdsaanduidingen:

“Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weg

genomen zal worden en de verwoestende gruwel

opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderd

negentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en

duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt” (vs11,

12).

Er worden drie intervallen genoemd omdat Daniël

over drie verschillende dingen spreekt.



Drie tijdsaanduidingen

18

1. Het schrikbewind van de laatste wereldleider. Zal

“een tijd, tijden en een halve tijd” (3½ jaar) duren,

vanaf “het oprichten van de gruwel” tot het moment

waarop de Messias deze tegenstander uitschakelt.

2. Wegneming van het steeds terugkerend offer. Pas

1290 dagen nadat de gruwel was opgericht zal de

offerdienst worden hervat.

3. Opstanding van de martelaren van het schrikbe-

wind (en andere heiligen): zal 1335 dagen na het

oprichten van de gruwel plaats vinden.



Conclusies 3
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• Omdat de Bijbel de duur van de verdrukking

aangeeft in jaren (1+2+½), maanden (42) en dagen

(1260) mogen we de 3½ jaar niet symbolisch opvatten

(tegen schrijver 3).

• Omdat de Bijbel een duur van 3½ jaar aangeeft is

het on-bijbels om te beweren dat de verdrukking zich

over 1878 of meer dan 2000 jaar heeft uitgestrekt

(tegen schrijver 2 en schrijver 3).

• Tijdens de geschiedenis was er op allerlei plaatsen 

verdrukking, dikwijls zelfs zeer zware, maar…



Uniek karakter
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Het tijdperk dat “de grote verdrukking” wordt genoemd

is volgens de Bijbel volstrekt uniek:

“zoals er niet geweest is vanaf het begin van de

wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.”

“als er niet geweest is vanaf het begin van de

schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er

ook nooit meer zijn zal.”

“zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest

tot op die tijd” (Matth.24:21, Mar.13:19, Dan.12:1).



Verkort
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Ook zal dit tijdperk volgens de Bijbel worden verkort.

“En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er

geen vlees behouden worden; maar ter wille van de

uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die

dagen ingekort” (Mar.13:20, Matth.24:22)

→ Blijkbaar gaat het om een tijdperk dat korter is dan

een mensenleven. Een tijd van 2000 of 1878 jaar

inkorten om mensen te laten overleven, is onzin want

niemand wordt zó oud. Een tijdvak van 3½ jaar

inkorten, zoals de droogte in Elia’s tijd, heeft wel zin.



Nu zegt u misschien…
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“Wat een open deur...Toen ik die citaten zag, wist ik op

grond van de Bijbel meteen dat het onzin was”

Mooi! (dan bent u in elk geval behoorlijk Bijbelvast)

Maar u moet beseffen dat:

1. Afwijkende eindtijdvisies worden ondersteund met

emotionele en zwaarwichtige argumenten (ik zal

drie voorbeelden geven)

2. Veel christenen weinig kennis hebben van de

Bijbelse profetie (er wordt weinig over gesproken).



Argument 1
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“Tegen Zijn discipelen heeft Jezus gezegd dat Hij

binnen één generatie zou terugkomen, wanneer

sommigen van hen nog in leven waren... Hoewel ik

nog niet alles begrijp, geloof ik dat Jezus meende wat

Hij zei en dat Zijn wederkomst plaatsvond in de eerste

eeuw”

Reactie: De Heer zei dat “dit geslacht” niet voorbij zou

gaan voor alles zou zijn geschied. Met “dit geslacht”

bedoelde Hij niet: “deze generatie” maar: “dit soort

mensen” (ongelovige Israëlieten). Op een ander

moment sprak Hij niet over Zijn wederkomst maar

over de verheerlijking op de berg die aanstaande was.



Argument 2
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“Dat hele idee van een toekomstige grote verdrukking

een toekomstige antichrist is afkomstig van de Jezuïet

Francisco Ribera. Hij bedacht het in 1590 om de

protestanten te bestrijden, die leerden dat de paus de

antichrist was. Het is diep triest dat Ribera’s

denkbeelden sinds de 19e eeuw door bijna alle

christenen zijn aanvaard. Dat is een triomf van het

pausdom maar niet van de waarheid”

Reactie: Niet Ribera, maar de Bijbel (Jes., Jer., Dan.,

Matth., Mar., 2 Thess., Ope.) plaatst deze dingen in

een korte tijd die uitloopt op Christus’ wederkomst.



Argument 3
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“De grote verdrukking is een tijd van benauwdheid

voor Jakob. Wie beweert dat die nog toekomstig is

kent alle narigheid weer aan Israël en alle zegen aan

de kerk toe. Was de Holocaust soms nog niet erg

genoeg? Uit de oprichting van de staat Israël in 1948

blijkt zonneklaar dat de grote verdrukking voorbij is”.

Reactie: De verdrukking treft niet alleen Israël maar

ook de volken (Dan.12:1). En Israël zal in die tijd

worden gered (Jer.30:7). De Bijbel zegt niet dat de

verdrukking zal eindigen met de oprichting van een

staat maar met de komst van de Messias (Mat.24:30)!



Samenvatting (1)
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• Sprekers uit de “orthodoxe hoek” gebruiken Bijbelse

termen maar hechten aan die termen een betekenis

die ze in de Bijbel NIET hebben.

• In hun geschriften en voordrachten maken ze

gebruik van emotionele argumenten.

• Als lezer of luisteraar heb je de neiging om je door

hen te laten meeslepen. Wie zich aan Jezus’ woorden

wil houden en sympathie koestert voor het volk Israël,

moet het toch wel met hen eens zijn ??!!



Samenvatting (2)
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• Het denkbeeld dat de grote verdrukking voorbij is,

lijkt bemoedigend, rustgevend en Israël-vriendelijk.

• Maar volgens de Bijbel is het onwaar, want onze

Heer is nog niet in heerlijkheid verschenen, en heeft

“schapen” en “bokken” nog niet gescheiden.

• Israël zal worden gered (Jer.30) en de volken zullen

ongekend hard worden geslagen (Luk.21:25-26;

Openb.15-16).



Take home message
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Het is gevaarlijk om “Bijbelkennis” te ontlenen aan

(ogenschijnlijk spectaculaire) video’s op internet.

Elke gelovige behoort de Bijbel zelf te lezen, en die

zorgvuldig te bestuderen.

Wie dat niet doet kan gemakkelijk door “wind van leer”

worden meegesleept, en van de waarheid van Gods

Woord worden afgetrokken.
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